
Zondag 22 oktober 2023  

Orde van dienst

Lied vooraf Hemelhoog 617: 1, 2, 3 (Tienduizend redenen)
Welkom (ouderling)

Komen
Bemoediging en groet

Doop

Met de kinderen
De kinderen naar voren en in gesprek over de doop: we kijken daarbij naar een kort filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=QxqWZgum2xw&t=1s vanaf 1:58
Ontsteken van licht (lichtjes KND en TD)

Onderwijzing
Lied 359: 1, 2 (Leven is gegeven) – tijdens dit lied worden de dopelingen binnengedragen
Naamgeving
Kijk, luister en meezinglied met beelden van de gezinnen: Hemelhoog 502 (Doop)
Doopgebed
Belijdenis
Hemelhoog 399: 1, 2 (Samen in de naam van Jezus)
Persoonlijke verwoording doopouders
Doopgeloften
Doop
Lied Hemelhoog 382: 1, 2 (Lees je bijbel, bid elke dag, NL en ENG)

Woord
1e lezing Psalm 103: 1-5
lied 103c: 3 (Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons)
2e lezing Romeinen 1: 1-7 
Lied 103e (Bless the Lord, my Soul) 3x
Overweging

Het gaat in deze brief volgens Paulus over

“… het evangelie […] dat [al (door)] zijn profeten […] is beloofd”

Evangelie – dat betekent ‘goed bericht’, hoopvol bericht. 

Het goede bericht is dat Jezus uit Nazareth, de timmermanszoon, ons God heeft laten zien. 
Want Jezus, de zoon van Maria, leeft zó, dat mensen er iets groots in zien.
Iets van God zelf. 
Hij leeft zó dat mensen zijn gaan zeggen: hoe het met God zit, weten we niet goed, maar iets 
daarvan zien we in deze Jezus. 
En dat werd voor hen sterker en duidelijker, dat werd hun gelóóf, na zijn opstanding uit de 
dood. 

De manier van leven van Jezus doorbreekt de macht van het kwaad in ons leven.
Kwaad dat de levens van mensen, en de relaties tussen mensen onderling, stuk maakt. 
Soms door de heel grote dingen: geweld, oorlog, misbruik. 
Veel vaker door de kleine dingen van alledag. 
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Als we elkaar niet meer willen begrijpen, en alleen nog maar voor ons eigen gelijk gaan.
Als we leren dat we niets waard zijn, en dat ook zelf dan op den duur gaan vinden.
Als we elkaar onrecht aandoen, en elkaar in de steek laten als hulp nodig is. 

Kwaad, waarvoor we in de bijbel en de christelijke kerk vaak het woord ‘zonde’ vinden. 
In dat woord zit oorspronkelijk ook iets van dat je niet tot je doel komt. 

Dat kwaad doorbreekt Jezus door zijn manier van leven. 
Hij doet mensen recht, zet mensen in hun kracht en doorbreekt de onwil en het vooroordeel 
dat mensen scheidt. 
De schuld waar mensen onder gebukt kunnen gaan omdat ze kwaad hebben begaan. 
Die schuld breekt hij open, zodat we dingen kunnen hertellen in een tweede of derde kans. 

Zijn leerlingen leren met vallen en opstaan in hem iets te herkennen van wat Gods profeten al 
eeuwen geleden hebben geschreven.
Maar pas na zijn dood én zijn opstanding leren ze zeggen: hij is iets van God, ja hij is zoon 
van God, toont ons wie God zelf is. 
Dat leren ze zeggen, stamelend, zoekend naar woorden. 

Zo is ook Paulus bezig om aan dat geheim woorden te geven. 
En het eerste wat hij zegt is dat dit goede bericht al eeuwenlang is beloofd. 
Door de stem van God, door zijn profeten in Israël. 
De Christus-beweging is 2000 jaar geleden niet iets volkomen nieuws, maar bevestigt wat al 
eeuwen lang klinkt, als een belofte – en borduurt daar op voort. 
Het klonk net al uit Psalm 103

hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.

Dat lied was er al eeuwenlang vóór de geboorte van Jezus van Nazareth. 
Die belofte stónd al.

Waarom hebben wij, mensen van nu, die belofte nodig? 
Waarom is nu voor óns de invulling van die beloften door Jezus Christus nodig?
Waarom is voor ons de doop, waarin die belofte zichtbaar wordt, nodig?

Omdat niemand van ons zich kan onttrekken aan de macht van het kwaad. 

En dat gaat dieper dan de dooddoener die zegt: “Joh, niemand is perfect hoor”. 

Het is kwaad, vaak ook zonde genoemd. 
En daarin zit iets van oer-verzet tegen hoe God het leven wil. 

Het is iets dieps in elk mens waardoor we vroeg of laat het kwaad opzoeken.
Waardoor we vroeg of laat beseffen: ook ik ben in staat om kwaad aan te richten. 
En ik kan het niet uit mij bannen. 
Of we dat kwaad dan ook uitvoeren, dat verschilt van mens tot mens, van omstandigheid tot 
omstandigheid. 
Maar dat we allemaal, stuk voor stuk, tot kwaad in staat zijn – dat is iets dieps dat ieder moet 
erkennen. 

Ook jullie kleine kinderen zullen dit ontdekken. 
Hoeveel liefde jullie nu al geven aan hen en nog zullen geven.
Hoe goed jullie voor hen zullen zorgen en om hen heen zullen staan.
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Vroeg of laat ontdekken ze dat ze tot kwaad in staat zijn. 
Ja, dat het hen en ons op zeker moment aantrekt, dat het zuigt, roept, fluistert. 
En dat je dat als ouders niet kunt voorkomen – hoe graag je dat ook zou willen. 

En daarom is het zo belangrijk voor ons allemaal, en ook voor hen, om te weten over dat God 
je belooft dat hij je ook dan niet in de steek laat. 
Dat hij er ook dan bij is en je telkens weer uit die aantrekkingskracht zal wegroepen, bevrijden.
Nieuwe kansen bieden.
Dat je ook dan weer weet wat dopen is: ondergaan en weer boven komen, sterven en 
opstaan. 

Zelfs als je in eerste instantie tegen God zegt: dat wil ik helemaal niet, God, ik knap zelf mijn 
problemen wel op.
Ook dan belooft God je zijn trouwe aanwezigheid. 

Maar... je blijft ook de vrijheid houden om je daartegen te verzetten.
Om te volharden  in het kwaad – want je hebt een eigen wil gekregen.
God dwingt je niet om van hem te houden en op hem te vertrouwen – want dwang vernietigt 
de liefde en het vertrouwen. 

Waar schenkt zijn belofte, zo kwetsbaar als het is voor ons verzet. 
En hij hoopt, hij wacht, hij kijkt, luistert – in de diep gevoelde hoop dat je vroeg of laat je tot 
hem richt en zijn uitgestoken hand vastgrijpt. 
En dat je op dat moment weet: dit zag God al een hele poos aankomen – maar hij dwingt het 
nooit af. 

Weten we dat alleen maar als we christen zijn?
Weten we dat alleen als we de verhalen over Jezus kennen?
Nee en ja.
Ik vind Paulus daarin nogal lastig te begrijpen.
Maar ik denk dat ik hem goed peil als ik zeg:

Eigenlijk kan iedereen die goed om zich heen kijkt bedenken dat er iets groters is dan het 
leven van alledag. 
Dat hoor ik Paulus zeggen als hij iets verderop schrijft: 

De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. 19 Terwijl ze echt wel kunnen 
weten wie God is. God heeft zich namelijk aan alle mensen bekendgemaakt. 20 Want ook 
al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld 
gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat 
hij God is. 

Aan de ander kant hoor ik hem zeggen: je komt pas goed tot het besef van de beloften van 
God, als je Jezus Christus leert kennen. 
Pas in de verhalen van Jezus krijgt dat vermoeden van iets groters ook een gezicht en een 
stem. 
Want, zegt Paulus, God zelf belooft ons in Christus, door de Geest, om ons te bevrijden uit de 
macht van het kwaad.
Voor elk van ons die zich daarvoor openstelt. 

Daarom is het zo waardevol dat jullie kinderen al op jonge leeftijd de verhalen over God en 
Jezus willen meegeven.
Daarom is het zo kostbaar als je als ouders, samen met andere ouders, elkaar daarbij steunt, 
opzoekt en elkaar herinnert aan de beloften van God en het goede bericht in Jezus Christus. 
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Daarom is het zo belangrijk dat we dat doen door als generaties met elkaar daarover in 
gesprek te gaan, en er ook te zijn als ouderen voor de jongere generatie om die beloften van 
God levend te houden. 
Niet roepen dat de jongeren zo anders leven, denken en geloven, maar er voor hen zijn, met 
hen in gesprek gaan. 
Gesprekken tussen de generaties, zo nodig om een ganzenbord heen. 
Zo belangrijk om elkaar op te zoeken in kringen en vieringen, en die desnoods zelf op te 
zetten als ze er nog niet zijn zoals jij ze nodig hebt. 

Genade – het is beloofd, al eeuwen lang. 
Maar leven uit die belofte vraagt ook voeding.
Je hebt elkaar, de groep nodig, om die beloften niet weg te laten zakken in je leven.

Weet je… leven is geweldig en ontroerend.
Leven is hachelijk en riskant. 
Ja, leven komt door de bijbelse verhalen in het licht te staan van sterven en opstaan.
Sterven aan het kwaad, om vrijgemaakte worden tot leven door de genade van God. 
Dat is zichtbaar geworden in de doop van deze kleine kinderen. 
En op die weg van sterven en opstaan, in die hachelijkheid van het leven, is Jezus ons 
voorgegaan
En de Geest reikt ons op die weg de hand, zodat wij elkaars hand grijpen. 

Beloofd is beloofd.

Amen. 

Antwoord
Lied 657: 1, 2, 3, 4 (Zolang wij ademhalen)
Voorbeden in 3 intenties, besloten met gezo acclamatie Lied 367e, Stil gebed, Gezamenlijk 
gesproken Onze Vader

Collecten (noemen)
Terugkomst kinderen
Kado aan doopouders

Gaan
Lied 416: 1, 3 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Zegen met gezongen ‘Amen’
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