Zondag 26 november 2023 — Eeuwigheidszondag

Orgelspel bij binnenkomst
Luisterlied vooraf De steppe zal bloeien — Trijntje Oosterhuis
Welkom door ouderling van dienst

Goedemorgen, gemeente. ...
Welkom in deze viering van de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk.

Vanmorgen noemen we de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen
kerkelijk jaar ontvielen door de dood.

In het bijzonder heten we welkom wie voor deze dienst van gedenken door ons is
uitgenodigd.

Wij hopen dat u en jullie zich thuisvoelen, in de viering en ook straks als we elkaar
ontmoeten na de viering.

De kinderen die te gast zijn heten we ook graag welkom in de kindernevendienst.
Daar en in de kerkzaal lezen we dezelfde bijbelteksten met elkaar.

Deze zondag een bijzondere combinatie omdat het in het bijbelverhaal ook over
vreugde gaat.

Komen

We gaan staan

Lied 90a: 1, 5, 6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Bemoediging en begroeting

Lied 528: 1, 2 (Omdat hij niet ver wou zijn)
Gebedstekst

Lied 528: 3 (God van God en licht van licht)

Woord
Opstap naar het bijbelverhaal — Kikker en vogeltje
Meezinglied De Here zegent jou

De kinderen gaan naar de nevenruimten

Deze zondag staat in het teken van het gedenken van overledenen en ons verdriet.
Toch lezen we nu bijbelteksten waarin het gaat over vreugde en een oproep om je
te verheugen.

Dat vraagt vooraf een korte toelichting.

De twee teksten zeggen dit niet zomaar.

In de 1° lezing uit het bijbelboek Sefanja, gaat het over iemand die ziet dat zijn land
stuk gaat.

Door de keuzes die worden gemaakt door de regering en de legerleiding.

En hij heeft het over God die daar boos over is.

Toch ziet hij aan het slot van zijn boodschap ook iets om zich over te verheugen.
En dat is dat God zich niet in zijn boosheid verliest waardoor ook daadwerkelijk
alles verloren gaat.

Hij ziet dat God, misschien wel juist dankzij zij boosheid, zich richt op gewone,
kleine mensen, om hen te steunen.



Annelies leest Sefanja 3: 12-20.
Aansluitend zingen we lied 528: 4 en 5 over het elkaar recht doen.

Eerste bijbellezing: Sefanja 3: 12-20
Lied 528: 4, 5 (Wil daarom elkander)

De tweede bijbellezing is uit een brief van de apostel Paulus, die aan het begin van
onze jaartelling veel heeft rondgereisd om te vertellen over Jezus.

Hij schrijft aan één van de gemeenten die hij heeft gesticht dat zij zich moeten
verheugen.

Maar dat doet hij terwijl hij zelf in de gevangenis zit, vervolgd om zijn geloof.

Toch is er bij hem ruimte voor de vreugde.

Want er is een ander licht in zijn leven dat ervoor zorgt dat hij niet verdwijnt in de
duisternis van zijn cel en de christenvervolging.

Tweede bijbellezing: Filippenzen 4: 4-9
Hemelhoog 413: 2 (Als alles duister is) (3x)
Overdenking

We lezen in de bijbelteksten van deze zondag over vreugde die we niet zomaar
kunnen plaatsen.

Sefanja ziet de toekomst van zijn land en zijn volk bijzonder somber in.

Hij ziet geweld en angst zijn volk kapot maken.

Toch leeft er een bijzonder soort vreugde in hem.

Ook Paulus verkeert in een lastige positie.

Hij zit gevangen omdat hij met zijn geloof in Jezus Christus wordt gewantrouwd.
Toch verheugt hij zich, en vraagt hij ook aan de lezers van zijn brief zich te
verheugen.

Die oproep van deze twee schrijvers is er niet simpel alleen maar omdat ze geloven
in God.

Ze ontdekten langzaam iets over God, dat niet simpel is.

Dat ze te maken hebben met een God die zijn mensen recht wil doen in hun
kwetsbaarheid.

Een God die tegelijk ook recht wil doen aan het kwaad dat hen treft, maar dat ook in
hen zelf leeft.

Kwaad dat je zomaar ineens je in de greep kan krijgen.

Zowel Sefanja als Paulus leren geloven in een God die niet wegkijkt van het kwaad.
En die dan, heel goed wetend van dat kwaad, ons kwetsbare menszijn recht wil
doen.

Dat leidt tot spannende teksten.
Teksten die menigeen ook aan het twijfelen brengt.

Want wie het 1° stuk van Sefanja leest krijgt het koud om het hart.

Deze profeet spreekt over een God die woedend, die razend is, en tekeer wil gaan.
Die verbijsterd is over het onrecht dat zijn mensen op deze aarde en tegenover
elkaar teweeg kunnen brengen.

Deze God dreigt er bijna een eind aan te willen maken.



Toch, hoe gek dat misschien ook klinkt, ook al krijg ik het er koud om mijn hart van,
zdnder deze passages zou ik niet goed kunnen geloven.

Want stel je voor dat onze God niet heel kwaad zou worden over het onrecht dat
ons wordt aangedaan...

Stel je eens voor dat onze God niet boos zou worden over wat wij elkaar
aandoen...

In het grote kwaad met oorlogen in de Oekraine, in Palestina, in Jemen, in het
terrorisme van IS of de Taliban, of van links of rechts extreem.

In de kleinere verhalen waarin mensen persoonlijk geweld wordt aangedaan, angst
die wordt gezaaid, haat die wordt gepropageerd, discriminatie en zwartmakerij.

Stel je eens voor dat onze God daar niet pijnlijk door zou worden geraakt...
Wat zou ik dan aan zo’n God hebben?

Wij zijn in staat om elkaars leven, om onze samenleving, ja om deze wereld te
verwoesten.

Daarom vind ik het ergens steunend en bemoedigend dat onze God niet nuchter,
afstandelijk en zakelijk staat toe te kijken hoe wij bezig zijn.

Ergens vind ik het troostend dat onze God razend kan worden over het kwaad dat
wij aanrichten.

En wat mij vooral troost is dat deze razende God, die heel goed ziet wat er mis
gaat, ook oog heeft voor de kleine mensen die tussen alle kwaad toch het goede
willen doen.

Dat deze razende God temidden van het kwaad deze kleine mensen recht wil doen.

Onze God doet recht aan arme en zwakke mensen, zegt Sefanja.
Onze God doet recht aan de treurende en de vernederde mensen.
Dat is het waarover Sefanja zich verheugt.

Zo blijkt dat God niet alleen diep geraakt is door het onrecht, maar ook een
antwoord geeft.
Een klein en kwetsbaar antwoord, door kleine en kwetsbare mensen nabij te zijn.

Dat kleine en kwetsbare antwoord van God heeft Paulus eeuwen later terug zien
komen in het kleine en kwetsbare leven van Jezus van Nazareth — het kerstkind.
God wil zijn kleine en kwetsbare mensen zozeer recht doen dat hij zelf klein en
kwetsbaar werd in Jezus.

Dat God in hem letterlijk tussen kleine mensen is komen wonen.

Tussen de treurende en de vernederde mensen, dichtbij de arme en de zwakke.

In uw, in jouw en mijn kwetsbaarheid, in de Adem die God ons daarvoor schenkt, is
God aan het werk in deze wereld.

Stil en bijna verborgen

Deze razende God, die heel goed weet wat wij teweeg kunnen brengen met onze
daden, onze handelingen, onze woorden onze keuzes en ons rode potlood.

En die, dat wetende, stil en bijna onzichbaar werkzaam is dicht bij jouw en mijn
kwetsbaarheid.

Om daar recht aan te doen.



Dat kan troost, bemoediging zijn.

Zelfs vreugde, ook als het onrecht en de grootspraak het lijken te winnen.

Of als de politieke keuzes van de komende maanden wellicht een kille wind laten
waaien in ons land.

Ook dan geloven wij hartstochtelijk in God die stil recht doet aan onze
kwetsbaarheid en onderlinge betrokkenheid.

Want omdat God in stilte daarin bezig is, zullen ook wij elkaars kwetsbaarheid recht
doen.

Wetend van het onrecht dat er ook geschiedt in ons kleine leven, zullen wij elkaar
recht doen.

Gods antwoord op het onrecht in deze wereld, klein en stil, wordt 6ns antwoord.

Elkaar recht doen in het dagelijks leven.
Elkaars kwetsbaarheid, elkaars broosheid , recht doen.

Elkaar recht doen in de rouw, die velen hier van daag, speciaal samen heeft
gebracht.

Elkaar recht doen in de nalatenschap van degene die we verloren.

Een nalatenschap waarin naast het vele goede, ook het kwaad en het onrecht is te
zien.

Elkaar recht doen in het verschillend wegen van die nalatenschap, zelfs binnen één
gezin.

De oudste kan het leven van ouders soms heel anders hebben ervaren dan de
jongste.

De één droeg mee met de onverwerkte pijn van de ouders, de ander plukte daar de
vruchten van door een andere opvoeding.

Elkaar recht doen in het eigen wegen gaan, in de voetsporen van de ouders of juist
nieuwe wegen zoeken.

Elkaar recht doen in het omgaan met de religieuze erfenis.

Elkaar recht doen in het leven in een heel andere tijd dan de vorige generatie, 00k,
misschien wel juist als het gaat om geloof en kerk.

Bij alle verdriet, bij alle spanning soms die die kwetsbaarheid teweeg kan brengen:
verheug u, want God staat niet kil en onbewogen op een afstandje toe te kijken.
Nee: in stilte, zo geloven wij, gaat Gods Geestesadem rond in uw, jouw en mijn
leven om jouw kwetsbaarheid recht te doen.

Opdat we elkaar recht doen.

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem
in al uw gebeden.

7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren.

Want wie we ook zijn, hoe ons leven ook is gelopen, hoe onze relatie met de vorige
generatie, met onze eigen generatiegenoten of met hen die na ons komen ook is —
niemand kan zeggen geen last te hebben van broosheid en kwaad.

Die trekken hun sporen door ieders leven.

En juist daarin leeft God onder ons — bewogen om ons daarin recht te doen.



Opdat wij het kunnen zeggen, voor Gods aangezicht en voor elkaar:

Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb

wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij

en dat ik dit was en geen ander —

dit overschot van stof van de aarde:

dit was mijn liefde. Hier ben ik.

Amen.

Antwoord
Lied 753: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Er is een land van louter licht)

Gedachtenis van de overledenen

Inleiding

Zingen lied 730: 1 (met tekst van Kees van der Zwaard)
Gedenken afgewisseld met lied 730: 2

Afsluiting & witte roos voor hen van wie de naam niet is genoemd
Lied 730:3, 4

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaan
Zegen met gesproken amen
Lied 221: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)


https://www.pknculemborg.nl/images/stories/kerkdiensten/Commissie_Liturgie_Barbara/liederen/KvdZ_LvK_HeerHerinnerUDeNamen.pdf

